
"De Voorjaarstuin".... 
  
Vandaag 8 maart (internationale Vrouwendag), hielden wij met een kleine 
delegatie de Stiltewandeling in de grote zonnige tuin van Irene en Marius 
op de Bloemberg. 
Onze beleving werd een tochtje vol bewondering over hoe het allemaal 
spontaan gebeurt in de voorjaarstuin als je de natuur laat bepalen wat 
er Nu groeit en bloeit ......onder andere om de eerste insekten te  
trekken en te voeden.  
  
In onze nabepreking bij de thee met wat lekkers, werden we gewoon een 
beetje bevangen door de mythische symboliek en het wonder van de 
natuur, en de diepere betekenis van al deze wondertjes als je daar bij stil 
staat.  
Overal de gele grappige speenkruid tussendoor, de hondsdraf en allerlei 
spontane plantjes plus de o-zo-belangrijke brandnetels om in het voorjaar 
de toppen als groente te eten. ( en uiteraard ook voor de vlindereitjes !). 
  
Fijn en betekenisvol om dat zo samen te beleven. 
Dank voor deze mooie zonnige middag en onze gedachten wisselingen. 
Ook nog wat mooie kaartjes, geschilderd met gekleurde bijenwas van 
onze kunstenares gekocht !  
Het was weer indrukwekkend om even in het atelier rond te kijken.   Dank 
voor deze middag ! 
Anneke Genis.


